In 1993 startte Nellie en Wim Heemskerk aan een zes jaar durende
restauratie van een vervallen pottenbakkerij. Hier opende in maart 1999
Theater de Schelleboom. Nu, 20 jaar later, is De Schelleboom een begrip
in Oosterhout. Niet alleen als theater en huwelijkslocatie, maar ook als
erfgoedl|ocatie. Met -uniek in Nederland- de zichtbaar bewaard gebleven
restanten van de ovenvioer van de laatst overgebleven pottenbakkerij van

QOosterhout.

Documentaire over Nellie Heemskerk

Op zaterdagmiddag 1 juni zet De Schelleboom haar deuren open om het
20-jarig bestaan te vieren. Speciaal voor deze gelegenheid maakte docu-
mentair filmmaakster Wilma Rekkers een portret van de drijvende kracht
achter De Schelleboom; Nellie Heemskerk. Een bijzonder mens, iemand
die haar hele leven lang al verzamelt, ondernemend is en geen uitdaging
uit de weg gaat. En een vrouw die huis en hart openstelt voor iedereen die
het nodig heetft.

Op 1 juni wordt deze documentaire de hele dag aan het publiek
getoond.

PROGRAMMA

Eerste vertoning* start om 13:30 uur - gereserveerde plaatsen
Deze eerste publieke vertoning wordt ingeleid door John van den Einde,
de penningmeester van De Stichting Vrienden van De Schelleboom. Na
de documentaire is er gelegenheid vragen te stellen aan de maker van
het portret; Wilma Rekkers. We nodigen u na afloop uit met ons het glas
te heffen op dit mooie feestelijke moment.

* Deze eerste vertoning is enkel te bezoeken na reservering van plaatsen via
onze website https://www.deschelleboom.nl/voorstellingen/ of telefonisch
0162-437165.

Open voor publiek vanaf 15:00 uur

Kom binnenlopen voor een kop koffie en neem een kijkje in het theater.
Wilt u de documentaire bijwonen op een specifiek moment, reserveer
dan even plaatsen via onze website.

Tweede vertoning startom 15:15 - plaatsen reserveren optioneel
Derde vertoning start om 16:15 - plaatsen reserveren optioneel

We starten de tweede en derde vertoning met een korte introductie over
De Schelleboom. We gaan terug in de tijd dat de pottenbakkers van
Oosterhout bekendheid hadden door heel Nederland en eindigen bij de
erfgoedlocatie die het nu is. Vervolgens ziet u de documentaire die de
verrassende kanten achter oprichtster Nellie Heemskerk toont.



